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LỜI HỨA BAN CHO BÌNH AN  

Của ĐỨC CHÚA TRỜI 
 

Bởi Inspiration Ministries  

  

“Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; 

ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ 

bối rối và đừng sợ hãi.” Giăng 14:27 (BTT) 

Chỉ cần nghĩ đến những thách thức phải đối đầu thôi thì sự lo lắng đã nhanh 

chóng kiểm soát đời sống chúng ta. Thế mà, có thể chúng ta đang phải đối diện 

với biết bao nan đề về tài chính, về gia đình hoặc về sức khỏe. 

Kinh Thánh nhắc chúng ta nhớ rằng Chúa Giê-xu đã đến để ban bình an cho 

chúng ta. Thật thế, lời Chúa cho chúng ta biết rằng Ngài là “Chúa của sự bình 

an” (Ê-sai 9:6). 

Sự bình an của Chúa là sự bình an mà thế giới không thể ban cho. Chúng ta 

không thể đạt được bằng việc làm, hay có được nhờ đọc nhiều sách,  hay là 

giành được bằng cách tích lũy của cải nhiều hơn. Và cũng không thể sở hữu 

bằng cách có một công việc làm ăn thật tốt. Chúng ta tìm được sự bình an này 

duy nhất bằng sự nhận biết Chúa Giê-xu, bước đi và ở trong mối tương giao với 

Ngài, được Thánh Linh Ngài biến đổi, tin cậy Ngài, và lấy cuộc đời mình phục 

vụ Ngài. 

Ngay lúc này, phải chăng bạn đang thấy mình bị quá tải? Phải chăng bạn 

đang thấy mình có quá nhiều áp lực hay gánh nặng? Phải chăng bạn đang có 

những lo lắng về sức khỏe hoặc tiền bạc? Phải chăng bạn đang đương đầu với 

những vấn đề nan giải cần giải quyết? Những lời hứa của Chúa Giê-xu đúng cho 

bạn dầu ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy trao phó mọi nan đề và gánh nặng 

cho Ngài. Hãy nói hết với Chúa. Luôn nhớ lời Kinh Thánh bảo chúng ta 

rằng: “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài”– là trao hết tất cả những băn 

khoăn, khắc khoải, âu lo của bạn cho Chúa. 
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 Vì sao? “Vì Ngài hay săn sóc anh em” (I Phi-e-rơ 5:7 BTT) – hay Ngài 

sẽ lo liệu cho anh chị em. 

Hãy để Chúa ban bình an của Ngài cho bạn. Sự bình an mà chúng ta không 

giải thích được. Thật vậy, một sự bình an tuyệt vời đến đỗi “vượt quá mọi sự 

hiểu biết” của chúng ta (Phi-líp 4:7). Hãy để lòng bạn hòa với những lời hát …. 

Thật tôi có sự bình an 

Mà trần thế không thể ban, 

Cũng không ai đoạt khỏi tâm tôi rày. 

Dầu thử thách trên đường tôi 

Dường một đám mây áng ngang, 

Giữa cảnh kia hằng thấy tâm an thái thay! … (Thánh ca 292) 

Lời Cầu Nguyện  

Lạy Cha, con xin trao phó cuộc đời con trong tay Cha. Xin cất hết những 

áp lực, lo âu, nghi ngờ, sợ hãi, hoặc bất an xa khỏi cuộc sống con, và ban cho 

con sự bình an của Ngài. Con tạ ơn Ngài. Trong Danh Chúa Giê-xu. Amen. 

Biên dịch: Agnes Le và Ân Điển 

Nguồn: Inspiration.org 
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Mác 4:35-41 

“Sợ” hay “sợ hãi” là cảm xúc tiêu cực xuất hiện từ việc nhận thức các mối 

đe dọa. “Không sợ” thì lại đồng nghĩa với chai lì, khinh lờn hoặc bị mất ý thức, 

lý trí. Có nhiều người biết rằng ma tuý là chất gây nghiện, đem đến bệnh tật và 

cuối cùng là cái chết thê thảm… nhưng vẫn có quá nhiều người khinh lờn, xem 

thường và thử nghiệm… để rồi thân tàn ma dại, tiền hết tật mang, những tệ nạn, 

tội lỗi xuất hiện, cái kết là tù tội, bệnh tật, sự chết. 

Từ khi loài người phạm tội, bất tuân sự dạy dỗ của Chúa mà nghe theo Sa-

tan để chống nghịch Ngài, họ đã ăn trái cây “biết điều thiện, điều ác”, loại cây 

mà Chúa cấm không được ăn. Sau đó, cảm xúc “sợ” đã xuất hiện, họ tìm mọi 

cách trốn tránh Chúa! (Sáng 2:8-10). Nỗi “sợ” đã đánh mất niềm vui khi A-đam 

nhận biết Ê-va là người nữ của mình – người “xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt 

tôi”. Trước đó, họ sống rất hạnh phúc nhưng rồi khi họ phạm tội, “sợ” xuất hiện 

đã làm cuộc sống của họ không còn được bình an, mà chỉ là những tháng ngày 

lo lắng, mỏi mệt, chán chường… 

 

 Ngày nay, con người vẫn tiếp tục ở trong trạng thái sợ. Khi sợ, con người 

không những mất niềm vui, mà còn lo lắng, bất an, họ tìm kiếm nơi có thể trú 

ẩn, tìm kiếm ai đó có thể bảo vệ che chở, giải cứu họ ra khỏi nỗi sợ hãi đang vây 

bọc chung quanh họ! 

 

 Câu chuyện trong Mác 4:35-41, môn đồ ‘sợ hãi” vì biển dậy sóng, cơn bão 

lớn nổi lên, nước tràn vào thuyền. Họ kêu cứu với Chúa và hỏi Chúa: “Thầy ôi, 

thầy không lo chúng ta chết sao?” Họ sợ vì cho rằng bão tố sẽ nhấn chìm họ 

trong biển và chắc sẽ chết! Tất nhiên, không ai có thể nói rằng, mình không sợ 

chết trước những hoạn nạn, những hiểm nguy quá, quá khả năng chống chọi của 

chúng ta. 
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Gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự chết dẫy đầy trên toàn thế giới, đại dịch 

Covid-19 quá khủng khiếp xảy ra, có nhiều người đã phải lìa đời này mà chính 

họ chưa đoán được, chưa biết được chính mình có trong số lây nhiễm và có vượt 

qua được không ? Nhìn lại thời điểm đó, ai ai cũng phải thốt lên rằng: “Sợ thật!”. 

Tiếp theo là những tháng đầu năm, những trận động đất, sóng thần, lũ quét, và 

gần nhất là tiểu bang Mississippi của Hoa Kỳ lại đối diện với lốc xoáy 

(17/03/2023), tàn phá nguyên một thành phố.  

Cứ tưởng khi ở trong những đại nạn như vậy, chúng ta có sợ không ? Chỉ 

những ai vô tư, những ai mất giác quan cảm xúc “sợ”, thì mới “không sợ”! 

Không ai có thể hiểu biết thiên nhiên một cách tường tận, dẫu là nhà khoa học 

vẫn có một giới hạn nhất định, bởi sự vận hành, điều khiển tối cao là thuộc về 

Đấng Sáng tạo và Bảo tồn vũ trụ! Những sự kiện thiên nhiên như: sóng thần, 

động đất, núi lửa,… con người có thể cầm giữ được chăng? Chỉ duy Chúa Giê-

xu, Ngài chỉ cần phán với gió: “Êm đi, lặng đi! Gió biển dứt và đều yên lặng!” 

Khi chúng ta biết có Chúa đang ở với mình, thì đừng lo lắng, vì Ngài là Đức 

Chúa Trời bình an, Ngài là cội nguồn của sự bình an ! Trong ba năm thi hành 

chức vụ trên đất của Ngài, cụm từ “Đừng sợ !” “Đừng sợ chi”, đã được Chúa 

dùng nhiều lần để an ủi, khích lệ các môn đồ trong mọi hoàn cảnh (Giăng 6:20; 

Lu 8:50). Chúng ta chỉ thật sợ, khi Chúa không còn hiện diện với chúng ta, đó 

mới thật là điều tệ hại nhất! Khi không có Chúa ở với chúng ta, chắc chắn cơn 

giông tố cuộc đời sẽ nhận chìm con người yếu đuối chúng ta, ma quỷ thắng hơn 

chúng ta.  

Như câu chuyện về cây gậy, khi ở trong tay Môi-se thì đầy quyền năng, 

nhưng khi ra khỏi tay Môi-se thì trở thành con rắn, trở thành công cụ của ma 

quỷ. Đời sống chúng ta khi ra khỏi tay Chúa hay không có sự hiện diện của 

Chúa cũng như thế. Như Sau-lơ, vua dân Y-sơ-ra-ên, khi Chúa không còn ở với 

ông thì ông lo sợ đến nỗi phải đi cầu bà bóng (I Sa-mu-ên 28), một hành động 

thể hiện sự thiếu hiểu biết, thiếu đức tin và kinh hãi của ông. 

 

 Đức tin là sự biết chắc, tin chắc điều mình tin, đặt để lòng trông cậy vào 

Đấng đáng tin cậy (Sáng 18:14; Hê-bơ-rơ 11:1; Lu-ca 1:37). Đức tin có thể đánh 

tan mọi điều nghi ngờ và sợ hãi. Đức tin là một yếu tố quan trọng để quyết định 
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mọi sự! Vì đức tin và sợ hãi không có điểm nào chung, hay nói khác hơn là 

chúng không có điểm nào giống nhau cả! Khi sợ là không tin, và khi tin thì 

không còn sợ! Chúa muốn chúng ta bước đi trong đức tin chứ không phải trong 

sự lo sợ. Đấng Christ đã hứa với chúng ta rằng: “Ta để sự bình an lại cho các 

ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng 

phải như thế gian cho. Lòng các người chớ bối rối và đừng sợ hãi”. 

 

 Lý do khác nữa khiến chúng ta “sợ”, là vì chưa nhận biết Chúa Giê-xu là 

ai, câu 41: “môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: vậy thì, người này là ai mà 

gió và biển cũng đều vâng lệnh người?”. Khi biển nổi cơn bão thì môn đồ lo sợ 

(câu 40), nhưng khi thấy bão tố ngưng rồi thì lòng họ nổi sóng, họ “kinh hãi” 

hơn là lúc có bão, vì họ chưa biết Chúa là ai. Điều này thật mâu thuẫn, vì chính 

các môn đồ đã từng theo Chúa, đã từng ăn với Chúa, học với Chúa, từng chứng 

kiến những phép lạ Chúa làm, vậy mà đến giờ phút này họ vẫn còn ngạc nhiên 

mà nói rằng: “Người này là ai?”. Họ không biết Chúa là ai nên họ sợ, họ kinh 

hãi! 

 Ngày nay, cũng có nhiều tín hữu đi nhà thờ lâu ngày, nhưng không chịu 

học biết Chúa, không nhận biết Chúa cách cá nhân,… thì khi đối diện với nan 

đề, với thử thách thì “sợ”, bởi họ chưa thực sự kinh nghiệm Ngài là Đức Chúa 

Trời hằng sống, Đấng yêu thương và đầy quyền năng! Ngài yêu kẻ kính sợ Ngài. 

Một người nhận biết Đức Giê-hô-va là Đấng Chăn giữ mình thì “dầu tôi đi trong 

trũng bóng chết, tôi chẳng sợ tai hoạ nào. Vì Chúa ở cùng tôi!” 

 

 Nếu không biết Chúa rõ ràng, chúng ta dễ lắm rơi vào thái độ của đoàn dân 

đông từng theo Chúa (Giăng 6:66), họ sẽ lui đi trong đức tin, không còn theo 

Chúa nữa khi các quyền lợi vật chất của họ không được đáp ứng hoặc không 

còn thấy phép lạ Ngài thi thố trên đời sống họ. 

“Sợ” là cảm xúc tự nhiên Chúa ban cho chúng ta để mỗi khi đối diện với 

thách thức, với nan đề, nếu chúng ta sợ hãi, chúng ta sẽ được nghe tiếng Ngài: 

“Sao con sợ? Không có đức tin sao?”. Lời Chúa sẽ giúp chúng ta nhìn lại chính 

mình: Vâng, con sợ và con rất sợ nếu Chúa không hiện diện với con trong cơn 

giông bão mà con đang gặp! Hãy xác quyết với Chúa rằng: “Lạy Chúa, Ngài là 

Em-ma-nu-ên. Ngài ở cùng con. Đấng ban bình an và nguồn bình an dành cho 
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con! Ngài luôn yêu con bằng tình yêu đời đời và là Đấng giải cứu con! Còn tội 

lỗi nào trong đời sống con khiến Chúa buồn và rời khỏi con, xin Ngài thương 

xót, tha thứ vì con nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ. Mọi cảm 

xúc sợ hãi ấy, con xin trao trọn trong tay Ngài và xin cho con luôn núp dưới 

cánh bóng Ngài.” 

Thánh ca 277 là bài hát có những ca từ đem đến sự bình an, khích lệ mỗi 

khi những sóng gió cuộc đời nổi lên, mỗi khi những lo âu, khó khăn ập đến,… 

lời bài hát đem đến sự an vui, bình tịnh trong sự hiện diện của Chúa! Hãy luôn 

nương cậy trong Chúa yêu thương và hát vang tiếng ca: “Tâm linh tôi, an ninh 

thay! Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay!” trong từng phút giây cuộc đời 

theo Chúa của mình. 

Httlvn.org 

Đầy tớ gái, 
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Bạn hiểu gì về câu Kinh Thánh Giê-rê-mi 29:11 ?  

 Đức Giê-hô-va phán : “Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý 

tưởng bình an không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong 

lúc cuối cùng của mình.”  

 Một giáo sư thần học Cựu Ước của tôi đã nói về câu Kinh Thánh nổi tiếng 

này của Giê-rê-mi như sau : Tôi sẽ phá hủy mọi sự hiểu biết cũ của bạn về câu 

Kinh Thánh này và đặt nó vào văn cảnh để giải thích, rồi bạn sẽ thích câu Kinh 

Thánh này hơn. Câu nói này đã thu hút sự chú ý của tôi ! 

 Chúng ta thường hiểu câu Kinh Thánh Giê-rê-mi 29:11 theo kiểu: Chúa có 

một chương trình cho tôi và đó là tốt lành, hoạn nạn trong hiện tại của tôi sẽ sớm 

qua đi và sự hưng vượng sẽ lại bắt đầu. Nhưng đó không phải là lời mà Chúa đã 

hứa cùng dân Y-sơ-ra-ên và cả cho chúng ta nữa.  

 Trong bối cảnh bấy giờ, dân Y-sơ-ra-ên đang bị lưu đày, chịu sự sửa phạt 

của Chúa, hậu quả của sự không vâng lời Ngài. Tiên tri Giê-rê-mi đương đầu 

với tiên tri giả Ha-na-nia, người đã hùng hồn tuyên bố: Đức Chúa Trời sẽ giải 

phóng dân sự ra khỏi ách nô lệ của dân Ba-by-lôn trong vòng hai năm nữa. 

 Giê-rê-mi đã chỉ ra lời nói dối của Ha-na-nia, sau đó công bố lời hứa trong 

Giê-rê-mi 29:11 : Chúa thật sự có chương trình tốt lành cho dân Y-sơ-ra-ên và 

chương trình đó sẽ mang đến hi vọng về một tương lai tươi sáng.  

 Nghe rất giống nhau phải không ? Nhưng thật ra trước khi tuyên bố lời hứa 

này, ông đã trình bày một cách rõ ràng về thông điệp từ Chúa : “Hãy tìm sự bình 

an cho thành mà Ta đã khiến các ngươi đến làm phu tù. Hãy vì nó cầu nguyện 

Đức-Giê-Hô-Va, vì sự bình an các ngươi nhờ sự bình an của nó.” - Giê-rê-mi 

29:7. Đây không phải là điều mà dân sự muốn nghe. Họ muốn nghe rằng họ sẽ 

trở về nhà, họ muốn nghe mọi lao khổ mà họ đang chịu sẽ chấm dứt. 

 Nhưng thay vào đó, Chúa bảo họ phải ở lại cầu nguyện và chúc phước cho 

thành là nơi đang cầm tù dân tộc mình. 
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 Trong câu 10 có chép rằng: “Đức Giê-hô-va phán như vầy : Khi bảy mươi 

năm sẽ mãn cho Ba-by-lôn, ta sẽ thăm viếng các ngươi, sẽ làm trọn lời tốt lành 

cho các ngươi, khiến các ngươi trở về đất này.” Có nghĩa là không ai trong số 

thế hệ lúc bấy giờ được trở về nhà. Thật không thể nào buồn hơn !  

 Khó khăn nào bạn đang phải vượt qua ? Trong cơn hoạn nạn, bạn hãy nhớ 

đến lời hứa trong Giê-rê-mi 29:11 nhưng với ý nghĩa đầy đủ của nó : Chúa không 

giúp chúng ta thoát khỏi nan đề, nhưng Ngài sẽ ban cho niềm hi vọng để ta vượt 

qua nó. 

 Tất nhiên Chúa biết chương trình của Ngài trên chúng ta và Ngài sẽ ban 

cho chúng ta một tương lai tốt lành. Nhưng khi chúng ta còn sống trên trái đất 

này, hãy nhớ rằng, cách để trưởng thành tốt nhất trong đức tin là kiên nhẫn đi 

qua thử thách, chứ không phải thoát khỏi nó bằng mọi cách, càng nhanh càng 

tốt. Khi chúng ta học được bài học kiên trì, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui bất 

ngờ. Chúa không giúp chúng ta thoát khỏi nan đề nhưng Ngài sẽ ban cho chúng 

ta niềm hi vọng để vượt qua nó!  

 

 Oneway.vn 
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NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐẦU TIÊN 

TIN CHÚA 

 

 Người ấy có quý danh là Võ Thị Thu, cô được sinh ra trong một gia đình 

giàu có, cha là quan chức thời ấy. Được lớn lên trong nhung lụa với niềm kiêu 

hãnh về dòng dõi trâm anh, cô tự biết mình cao sang hơn nhiều người. Ngày ấy, 

những người dân bình thường sống trong những căn nhà nhỏ bằng tranh vách 

đất, nhưng cô được ở trong một căn nhà xây bằng gạch rộng rãi, khang trang, 

có người hầu kẻ hạ.  

 Đến tuổi đi học, cô được gia đình đưa đến nhà của một ông giáo, tại đó cô 

có được cơ hội tiếp thu một nền học vấn mà chẳng mấy ái nữ thời ấy có được.  

 Năm 18 tuổi, cô kết hôn với một quan lại khoa bảng quyền cao chức trọng, 

và đương nhiên người ta gọi cô là quý bà!   

 Nhưng rồi thời thế đổi thay, chiến tranh và nhiều nguyên nhân khác đã dẫn 

gia đình quý bà vào cảnh khó khăn. Nhưng chính trong thời điểm u ám đó, Đức 

Chúa Trời lại có một chương trình tốt đẹp cho người phụ nữ này ! 

 Đó là mùa thu năm 1913, nữ truyền giáo Grace Hazenber phu nhân của 

giáo sĩ Cadman sang Việt Nam. Bà cần tìm một cô giáo dạy tiếng Việt để bà có 

thể đáp ứng với vô vàn công việc Chúa lúc bấy giờ. Sau một thời gian ngắn cầu 

nguyện, Chúa đã nhậm lời. Rồi một buổi sáng, có một phụ nữ nhỏ nhắn, từng 

được mệnh danh là quý bà, được mời đến để gặp Grace Hazenber, với gương 

mặt thoáng chút lo lắng với trách nhiệm dạy tiếng Việt cho một phụ nữ nước 

ngoài. Nhưng sau khi làm việc chung với người phụ nữ này, rất dễ dàng để nhận 

ra bên trong vóc dáng nhỏ bé yếu đuối ấy là một tinh thần mạnh mẽ, kiêu hãnh. 

Chính điều đó đã giúp bà vượt qua bao sóng gió trong cuộc đời.  

 Ngày tháng trôi qua, những rào cản về màu da, ngôn ngữ, văn hóa … không 

còn là trở ngại trong mối quan hệ thầy trò. Hai phụ nữ thân thiết với nhau, đó là 

thời gian tốt đẹp để những câu chuyện kỳ diệu, điều mới mẻ trong Kinh Thánh 

bắt đầu đi vào lòng người phụ nữ An Nam. Thật tự nhiên như một đóa hoa nở 

ra dưới sự tác động của ánh nắng mặt trời ấm áp, bà đã mở lòng ra để tiếp nhận 
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tình yêu của Chúa Giê-xu. Sự kiện này đã đưa bà đến với những trải nghiệm 

tuyệt vời trong đời.  

 Một ngày kia, đôi mắt của bà vốn đã yếu, nay tuổi tác càng làm cho nó tệ 

hơn mỗi ngày, đến nỗi bà không thể đọc được chữ và ảnh hưởng rất nhiều đến 

công việc. Lòng khát khao được kinh nghiệm một Đức Chúa Trời quyền năng, 

với đức tin đơn sơ, bà đã nhờ giáo sĩ Cadman cầu nguyện cho mình. Và điều kỳ 

diệu đã xảy ra, bà được Chúa chữa lành hoàn toàn, bà ra đi và làm chứng về 

điều này khắp nơi, từ bạn bè cho tới thân tộc của mình. Từ đó đức tin bà mạnh 

mẽ và trở thành cộng sự đắc lực bên nữ giáo sĩ Cadman. Khi đi thăm viếng nhà 

dân bà đã hết lòng giúp đỡ để có thể truyền đạt những câu chuyện trong Kinh 

Thánh, và lời Chúa cho người dân được nghe.  

 Tháng 10 năm 1914, bà là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên nhận thánh lễ 

Báp-têm. Phải rất can đảm và vượt qua bao nhiêu trở ngại bà mới có được điều 

này. Con rể đã đuổi bà ra khỏi nhà vì cho rằng bà đã làm điều sai trái, không 

chịu thờ cúng ông bà, tổ tiên. Vốn là người phụ nữ giàu tình cảm, nên bà rất khổ 

tâm khi phải rời xa con gái và cháu ngoại. Bà đã rơi nước mắt trong những ngày 

này. Tuy nhiên, bà vẫn chấp nhận vác thập tự giá để theo Chúa, bà hết lòng yêu 

Chúa và muốn phục vụ Ngài, bằng lòng sống trong một căn phòng nhỏ cho 

người giúp việc tại phía sau khu nhà truyền giáo. Bà đã rời xa gia đình, thân tộc, 

nhưng lòng được an ủi và thỏa vui vì bà đã có Chúa. 

 Bà đã bắt đầu công việc của người gieo giống, sát cánh cùng đoàn truyền 

giáo đi thăm viếng, chăm sóc và rao giảng về ơn lành của Chúa Giê-xu. Thật 

chẳng dễ dàng gì khi đem lời Chúa đến những nơi kính cổng cao tường, nặng 

đầu óc phong kiến vào thời ấy. Nhưng thật lạ lùng về cách Chúa đã sử dụng bà, 

Ngài nhìn thấy không ai có thể làm tốt hơn công việc này hơn là người phụ nữ 

từng được sống trong nhung lụa, từng được gọi là quý bà. 

 Chúa cho bà có cơ hội được đi chung với đoàn truyền giáo để trình bày về 

Phúc Âm của Chúa giữa vòng những gia đình có địa vị, chức tước. Bà chia sẻ 

lời Chúa lưu loát như một nhà thuyết giảng có hạng, đến nỗi những người đàn 

ông học thức cũng ngồi lắng nghe chăm chú, trong một thời điểm mà đa số phụ 

nữ Đông Phương bị coi thường, thì đây quả là một điều đáng kinh ngạc. Tuy 

nhiên, vì quá mới mẻ trong Chúa, nên đôi khi cũng nhân cơ hội này, bà cũng tỏ 



 

13 
 

cho họ biết nơi cao trọng mà mình quen biết hoặc về dòng dõi quý tộc của mình, 

dù không phù hợp với sự khiêm tốn của những người phục vụ Chúa, nhưng trên 

một phương diện khác nó cũng có tác dụng, khiến mọi người nể trọng bà và chú 

ý lắng nghe! 

 

 Đó là câu chuyện mà phu nhân của giáo sĩ Cadman kể lại trong tuần san 

Alliance Quickly vào ngày 01 tháng 05 năm 1915. 

 Bạn thân mến, hạt giống đầu tiên đã được gieo ra trên mãnh đất khô cằn 

với muôn vàn khó khăn. Dù vậy, có thể đã sản sinh ra 100 hoặc 60 hoặc 30. Còn 

chúng ta, những hạt giống của Chúa ngày hôm nay, đã sản sinh ra được gì cho 

Chúa ? 

 Lời Chúa có chép trong sách Rô-ma 10: 15b rằng : “ Những bàn chân người 

rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao”. Nguyện bàn chân của mỗi chúng ta 

cũng đươc kể là những bàn chân tốt đẹp trong mắt Chúa. 

 Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện : Lạy Cha Từ Ái của chúng con, xin 

Ngài ban cho chúng con một tấm lòng mạnh mẽ và dạn dĩ để nói lời Chúa cho 

những người chưa biết đến Ngài. Nguyện Thánh Linh Chúa giúp mỗi chúng con 

sẵn sàng trở thành người gieo giống đẹp lòng Ngài. Con cầu xin trong danh 

Chúa Giê-xu Christ ! A-men ! 

 

Nguồn : hatmuoi.com  

 

 Đây là lời lược thuật từ “Câu chuyện về “Quí Bà của chúng tôi” – Trích 

từ tuyển tập “Những bàn chân đầu tiên mang Tin Lành đến Việt Nam” Do 

UBCĐGD- TLH biên soạn. 
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Lễ Báp-têm tại chi hội Aarau 

Chúa nhật 13.08.2023 
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Hình ảnh bởi : Minh Trung và Minh Hải  
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Kính chào quý vị , 

Hôm nay chúng tôi sẽ nghĩ về những điều ông bà cha mẹ, cần làm để bảo 

vệ con cháu khỏi ảnh hưởng của những luật mới nguy hiểm trong xã hội. Điều 

đầu tiên, cũng là điều quan trọng nhất chúng ta cần quan tâm là dành thì giờ 

cho con cháu.   

Đời sống tại đây rất là bận rộn. Câu chúng ta thường nghe và chính chúng 

ta cũng nói là: “Tôi bận quá!, không có thì giờ để làm những việc cần làm hay 

muốn làm!” Đúng vậy, chúng ta ai cũng có quá nhiều trách nhiệm ở nhà, ở sở, 

không thể nào làm hết những việc cần làm, lắm khi cũng không có thì giờ nghỉ 

ngơi nữa. Dù vậy, nếu còn được ở gần bên những đứa con đứa cháu ngây thơ, 

dễ bắt chước những gì nhìn thấy nơi người chung quanh, chúng ta cần dành 

nhiều thì giờ ở bên cạnh, khuyên dạy và làm gương cho các em; để con cháu 

chúng ta không bị những khuynh hướng tội lỗi ảnh hưởng đến tâm trí và đời 

sống. Hôm nay chúng tôi xin nêu một vài điều chúng ta cần làm để bảo vệ con 

cháu, là cơ nghiệp quý báu Chúa ban cho chúng ta. 

 

1. Bảo vệ tâm trí con cháu 

Trước hết, chúng ta cần bảo vệ tâm trí của con cháu. Trước thực trạng đạo 

đức xuống dốc trầm trọng trong xã hội ngày nay, trách nhiệm hàng đầu của ông 

bà cha mẹ là bảo vệ tấm lòng và tâm trí của những đứa con đứa cháu nhỏ dại 

ngây thơ Chúa ban, để các em không bị dẫn dụ sai lầm mà bắt chước lối sống 

tội lỗi đang được nhà nước bênh vực đề cao, để rồi hỏng cả cuộc đời, mất cả 

tương lai; nguy hiểm nhất là vì ngã vào tội lỗi mà các em mất linh hồn. 

Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy: Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn 

hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra (Châm Ngôn 4:23) 
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Tâm trí là nơi điều khiển hướng đi và lối sống của con người, vì vậy chúng 

ta cần dâng tâm trí cho Chúa làm Chủ, cần biết Lời Chúa dạy và vâng theo. Lời 

Chúa sẽ hướng dẫn, thêm nghị lực, giúp chúng ta tránh những tội lỗi ghê tởm 

ngày nay.  Để con cháu có Chúa Giê-xu làm Chủ đời sống và được Lời Chúa 

hướng dẫn, chúng ta cần dành thì giờ hướng dẫn con cháu đặt lòng tin nơi 

Chúa, mời Ngài làm Chủ đời sống.  Chúng ta cũng tạo cơ hội cho các em đọc 

và học Kinh Thánh mỗi ngày và ghi nhớ Lời Chúa dạy. Lời Chúa sẽ giúp các 

em thấy điều gì là tội và giúp các em nghị lực mà tránh đi.  Kinh Thánh dạy: 

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi… Tôi đã 

giấu Lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa (Thi Thiên 

119:105, 11) 

Nếu không biết lời Chúa dạy, con em chúng ta sẽ không biết điều gì là tội 

phải tránh.  Nếu quý vị muốn có Kinh Thánh để học cho chính mình và dạy lại 

cho con cháu, xin liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị. Tuy 

nhiên, điều quan trọng nữa là chúng ta cần làm gương cho con cháu qua cách 

sống hằng ngày để các em nhìn thấy và bắt chước, nhờ đó có thể tránh cám dỗ 

và tội lỗi xấu xa đang vây bọc chung quanh các em mỗi ngày. 

Ngay khi con còn nhỏ, chúng ta cần dạy con biết tiêu chuẩn sống của Chúa 

để các em không bị lừa dối, nhất là không bị ảnh hưởng của những điều ngược 

với đạo đức con người.  Để thật sự bảo vệ tâm trí con cháu, ngày nay chúng ta 

cần dành nhiều thì giờ ở bên con, trò chuyện, khuyên dạy, để các em không bị 

tiêm nhiễm những chủ trương đi ngược với tiêu chuẩn Chúa ban cho con 

người từ buổi ban đầu.  

Điều quan trọng chúng ta cần dạy cho con cháu ngày nay là: Một người là 

nam hay nữ đã được định từ trong bào thai, khi cái phôi mới hình thành trong 

lòng mẹ. Khi một đứa bé chào đời, mọi người biết ngay đó là con trai hay con 

gái, không có chuyện chọn giới tính hay chuyển đổi giới tính, chúng ta sinh ra 

là nam hay nữ là điều Đấng Tạo Hóa đã định. Chúng ta cũng dạy cho các em 

biết rằng nam và nữ khác nhau nhưng có giá trị như nhau. Con trai hay con gái 

đều phải sống đúng theo khả năng và bản tính Chúa ban. Không phái tính nào 

quan trọng hay giá trị hơn phái tính nào, cũng không bao giờ được chuyển đổi 

giới tính vì như thế là chống nghịch Thiên Chúa. Nhiều người đổi giới tính bây 

giờ đau khổ ân hận nhưng không thể làm gì được nữa. Về hôn nhân chúng ta 
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cần dạy cho con cháu biết, hôn nhân là kết hợp của một người nam với một 

người nữ, tất cả những hình thức kết hợp khác đều là tội trước mặt Chúa. 

Chúng ta cũng theo dõi tin tức để biết điều gì đang xảy ra chung quanh mình 

và chia xẻ với con cháu để các em không bị dụ dỗ hướng dẫn sai lầm, giúp các 

em tránh những mạng xã hội nguy hiểm, đầy những hình ảnh dơ bẩn, đầu độc 

tâm trí. Quan trọng hơn, chúng ta cần biết những luật lệ nguy hiểm nào đã được 

ban hành và giải thích cho con cháu, để các em không bị ảnh hưởng những điều 

ngược với luân ký, đạo đức con người. Khi được ông bà cha mẹ yêu thương, 

dành thì giờ dạy dỗ, trò chuyện thường xuyên, các em sẽ vui thấy mình có giá 

trị, được thương yêu, nhờ đó các em sẽ chấp nhận chính mình, không bắt chước 

bạn bè, tâm trí các em cũng được bảo vệ khỏi sự lừa dối của những luật lệ tội 

lỗi ngày nay. 

 

2. Bảo vệ thân thể con cháu 

Chúng ta cần chăm sóc và bảo vệ thân thể con cháu, giúp các em phát triển 

bình thường, khỏe mạnh. Nhất là phát triển tự nhiên, đúng theo phái tính Chúa 

tạo dựng, là nam hay nữ phải rõ ràng, không mờ ám, không chuyển đổi. Cách 

ăn mặc và kiểu tóc, cũng phân biệt rõ ràng là con trai hay con gái. Những luật 

mới ngày nay vô cùng nguy hiểm, không những khuyến khích, tạo điều kiện, 

giúp phương tiện cho các em nhỏ chuyển giới mà còn nói rằng: “Cha mẹ nào 

cấm con đổi giới tính là người khủng bố con!!” Để con cháu tránh khỏi nguy 

hiểm này, chúng ta cần giúp con nhìn thấy giá trị của mình: con trai hay con gái 

đều có giá trị như nhau vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên các em. Cha mẹ không 

nên quý con trai hơn con gái hoặc thương con gái hơn con trai. Chúng ta cũng 

dạy các em biết quý thân thể mình, cẩn thận chăm sóc giữ gìn để không bị tổn 

hại. Chúng ta bảo vệ khi con đến chỗ công cộng, để không người nào lợi dụng 

gây tổn hại cho các em. Quan trọng hơn hết, chúng ta dạy cho con biết rằng 

chuyển đổi giới tính là tội, đó là chống nghịch Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng 

nên các em. Người nào chống nghịch Thiên Chúa đời sống sẽ không bình an 

hạnh phúc.  
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Kinh Thánh dạy: “Đàn bà không được mặc quần áo của đàn ông, đàn ông 

cũng không được mặc quần của đàn bà, ai làm điều đó thật đáng ghê tởm đối 

với Đức Chúa Trời” (Phục truyền 22:5). 

 

3. Củng cố mối quan hệ giữa con cháu với người thân trong gia đình 

Ông bà, cha mẹ cần ở bên con cháu: nuôi nấng, chăm sóc các em bằng tình 

thương vô điều kiện. Nói cho các em biết các em được ông bà cha mẹ yêu thương 

và có một giá trị đặc biệt. Điều này sẽ giúp các em dễ dàng vâng lời cha mẹ, 

tránh ảnh hưởng của xã hội, không bắt chước bạn bè, đòi hỏi những điều tội lỗi, 

ngược với tự nhiên. Khi có mối quan hệ thân thương với người trong gia đình, 

con em chúng ta sẽ không bắt chước bạn, không nghe theo những lời vô đạo 

đức. Tình thương trong gia đình và đức tin nơi Chúa vô cùng quan trọng, đây là 

yếu tố giúp gia đình chúng ta không sụp đổ trước làn sóng tội lỗi của xã hội. 

Cuối cùng, chúng ta cần giúp con cháu biết Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh để 

các em vâng theo, đây là cách hữu hiệu nhất, giúp các em tránh tội lỗi và được 

phước Chúa ban. Kinh Thánh dạy: 

Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu 

cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy con mới được may 

mắn trong con đường mình và mới được phước (Giô-suê 1:8) 

Cầu xin Chúa giúp chúng ta thấy rõ tội lỗi trong xã hội mà tránh đi, xin 

Chúa giúp chúng ta làm trọn trách nhiệm, nuôi nấng dạy dỗ con cháu trở nên 

người đạo đức, tin kính, sống theo tiêu chuẩn cao đẹp mà Chúa đã ban cho con 

người từ buổi sáng thế. 

Minh Nguyên 

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành 
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Liên Nguyễn sưu tầm 
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Mỗi câu trả lời xin vui lòng kèm theo địa chỉ trích dẫn Kinh Thánh. 

Câu 1:(2 điểm) chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống 

“Thật các sự ……………………………lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ 

không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an 

cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.” 

a.  Hoạn nạn 

b. Thử thách 

c. Vấp ngã 

d. Sửa phạt 

Câu 2:(3 điểm) 

“Hãy tìm sự bình an cho thành mà ta đã khiến các ngươi bị đày đến làm 

phu tù, hãy vì nó cầu nguyện Đức Giê-hô-va; vì sự bình an các ngươi nhờ sự  

bình an của nó.” 

Xin cho biết đối tượng mà Chúa muốn dân Y-sơ-ra-ên cầu nguyện cho là 

ai? Họ có mối quan hệ như thế nào với dân sự Chúa lúc bấy giờ? 

Chúa Giê-su cũng truyền cho chúng ta một mạng lệnh tương tự về việc cầu 

nguyện cho một đối tượng tượng tự như câu Kinh Thánh trên, xin cho biết đó là 

mạng lệnh gì, được chép ở đâu? 

Câu 3: (1 điểm) Tìm câu Kinh Thánh phù hợp với hình ảnh sau: 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

Đố Kinh Thánh - số 91 
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Câu 4: chọn đáp án đúng 

“Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài gìn giữ người trong 

sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.” 

Theo bạn. từ “trí” trong câu Kinh Thánh trên có nghĩa là gì? 

a. Tình cảm 

b. Suy nghĩ 

c. Cảm xúc 

 

Câu 5: (2 điểm) 

“Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe nơi tôi, và đã thấy trong tôi, 

hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em.” 

Xin cho biết từ khóa quan trọng trong câu Kinh Thánh trên để chúng ta nhận 

được sự bình an của Chúa là từ nào? 

 

Câu 6: (2 điểm) 

Thà đầy một lòng bàn tay mà bình an 

Hơn là đầy cả hai mà bị lao khổ, theo luồng gió thổi. 

Qua câu Kinh Thánh trên, điều gì mang lại cho con người sự bình an? 

a. Sự giàu có 

b. Sự dư dật 

c. Sự thỏa lòng 
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Đáp án số 90 

Câu 1: Giô-na-đáp, con trai Rê-cáp (Giê-rê-mi 35: 6-11, 18-19) 

Câu 2: Giép-thê (Các quan xét 11) 

Câu 3: Gióp 

Câu 4: Siếp-ra và Phu-a (Xuất Ê-díp-tô ký 1: 15-21) 

Câu 5:  

- Sa-ra, mẹ của Y-sác 

- Rê-bê-ca, mẹ của Gia-cốp 

- Ra-chên, mẹ của Giô-sép 

- An-ne, mẹ của Sa-mu-ên 

- Mẹ của Sam-sôn 

- Ê-li-sa-bét, mẹ của Giăng báp-tít 

 

Kết quả 90: 

Cô Mỹ Dung, cô Kim Trang, Tân Nguyên: 10 điểm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liên Lạc:               Nhóm Sức Mới - Tel: 079 609 62 59 

                                E-mail: sucmoi@ymail.com 

                                www.facebook.com/sucmoi 

mailto:sucmoi@ymail.com
http://www.facebook.com/sucmoi
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Địa điểm thờ phượng Chúa hằng tháng tại từng khu vực : 

Lausanne : Paroisse réformée de St. Jacques, Avenue du Léman 26, 1005 Lausanne. 

Genève    : Paroisse protestante Servette-Vieusseux, Avenue Wendt 55, 1203 Genève. 

Aarau       : Gemeinschaftszentrum Telli, Girixweg 12, 5004 Aarau. 

St. Gallen:  Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Tablat, Lettenstr. 16,  

9008  St. Gallen. 

Lưu ý : ngày và giờ thờ phượng Chúa xin liên lạc với Mục sư: 

Địa chỉ: Mục sư Ngô Bá Tạo, Chemin de la Scierie 45F, 2504 Biel/Bienne.  

Tel. 079-673 44 28      

E-mail: ngobatao@hotmail.com                Trang web: nguon-song.com 


