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Chúng ta đang sống trong những ngày rộn ràng nhất của mùa lễ Giáng sinh 
với biết bao chương trình, sự kiện, liên hoan, tiệc tùng và cả những ngày đi săn 
hàng giảm giá. Trong không khí có phần sôi nổi nhưng cũng đầy bận rộn đó, 
tôi muốn mời gọi bạn hãy có một dịp Giáng sinh của riêng mình, một cơ hội 
để dành thời gian ở riêng với Chúa. 

“Tôi đây là tớ gái của Chúa. Xin điều ấy xảy đến cho tôi như lời ngài 
truyền!”  (Lu-ca 1:38) 

Vợ và con gái tôi vừa rời khỏi nhà để đi mua sắm Giáng sinh còn tôi thì 
dành riêng vài tiếng đồng hồ tiếp theo ở nhà một mình. Tôi bắt đầu suy nghĩ 
về tất cả những sự kiện sắp tới và nhận thấy mình cũng cần phải mua sắm thêm 
một số thứ. Tôi cũng nghĩ rằng mình cần có một chương trình nghỉ dưỡng vào 
tháng Giêng năm sau để lấy lại sức sau những ngày tháng bận rộn. Miên man 
trong những dự tính đó, tôi bắt đầu cân đong đo đếm để sao cho tài chính được 
cân đối, vừa làm mọi người vui vẻ mà cũng không lâm vào cảnh nợ nần. 

Giữa những toan tính bộn bề đó, tôi chợt nghĩ về một dịp Giáng sinh không 
ồn ào, náo nhiệt mà rất riêng tư. Có lẽ đó là một ý nghĩ xa lạ vì ai cũng biết 
Giáng sinh là thời điểm vui nhộn, người người, nhà nhà đi mua sắm cho tới khi 
các cửa hàng đóng cửa nghỉ lễ mới thôi. Nhưng suy nghĩ về một Giáng sinh 
riêng tư, thân mật, ý nghĩa vẫn còn đó trong tôi. 

Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ về câu chuyện Giáng sinh. Đầu tiên, chúng ta thấy 
một thiếu nữ tên Ma-ri đã có cuộc hạnh ngộ riêng tư với thiên sứ của Chúa. 
Sau một cuộc trò chuyện ngắn, cô đồng ý là mình sẽ hoài thai bởi Đức Thánh 
Linh. Lu-ca 1:38 ghi lại lời đáp của Ma-ri với thiên sứ, “Tôi đây là tớ gái của 
Chúa. Xin điều ấy xảy đến cho tôi như lời ngài truyền!” 

Giô-sép, chồng sắp cưới của Ma-ri cũng có cuộc gặp gỡ riêng tư với thiên 
sứ của Chúa. Thiên sứ báo tin cho Giô-sép biết về những gì đang xảy ra và 
khích lệ chàng hãy bằng lòng cưới Ma-ri làm vợ. Ma-thi-ơ 1:24 : “Giô-sép thực 
hiện đúng như điều thiên sứ của Chúa đã truyền và cưới Ma-ri làm vợ”.  
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Tất cả chúng ta đều biết phần tiếp theo của câu chuyện trong Lu-ca 2:1-18. 
Quán trọ hết chỗ ở vì khách đến quá đông, không còn một phòng riêng nào cho 
gia đình của Giô-sép và Ma-ri. Cuối cùng một máng cỏ đựng thức ăn cho gia 
súc trở thành nơi Chúa Giê-xu chào đời. 

Sau đó, những người chăn chiên xuất hiện và kể cho Giô-sép, Ma-ri nghe 
về cuộc gặp gỡ của họ với các thiên sứ cũng như việc thiên sứ bảo họ đến xem 
những gì Đức Chúa Trời đã làm. Điều mà tôi muốn nói ở đây là chỉ có một vài 
người chăn chiên. Hay nói cách khác, chỉ có một số ít người được Chúa chọn 
riêng để đến gặp gỡ Chúa Giê-xu trong đêm hôm ấy. 

Và rồi trong Lu-ca 2:25-38, chúng ta thấy một ví dụ tuyệt vời về mối liên 
hệ cá nhân, về sự gần gũi mật thiết mà Chúa muốn dành cho những ai yêu mến 
Ngài. Si-mê-ôn, một người công chính và đạo đức cùng với nữ tiên tri An-ne 
là người cứ ngày đêm ở trong đền thờ để thờ phượng Chúa. Họ đã có một 
khoảng thời gian riêng tư quý báu với em bé Giê-xu. Điều này xảy ra ngay giữa 
đền thờ dù hàng trăm người xung quanh đang tới lui buôn bán. 

Cuối cùng là chuyến viếng thăm của những nhà thông thái đến từ phương 
đông để tìm kiếm vua dân Do Thái. Khi thấy Ngài, họ đã có thời gian riêng tư 
để thờ phượng Ngài. 

Chúng ta đang ở giữa mùa lễ kỷ niệm một trong những sự kiện vĩ đại nhất 
trong suốt lịch sử. Đức Chúa Trời muốn dành thời gian riêng tư với con dân 
của Ngài, với những ai có mối liên hệ cá nhân với Ngài. Đức Chúa Trời muốn 
tất cả mọi người đều có mối liên hệ mật thiết với Ngài. Ngài đang kiên nhẫn 
đợi chờ mỗi chúng ta. 

Hãy nhớ rằng Chúa muốn có thời gian riêng tư với bạn. Hãy dành vài phút, 
mời Ngài đến với bạn và bạn sẽ tìm thấy một mối liên hệ sâu sắc và ý nghĩa 
với chính Chúa. Qua đó, bạn cũng sẽ tìm thấy lẽ thật của Giáng sinh, lẽ thật 
đem đến sự biến đổi cho cuộc đời. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa những bận rộn của mùa lễ Giáng sinh, xin 
giúp con tìm thấy sự ngọt ngào, thân mật khi dành thời gian riêng tư với Ngài, 
để kinh nghiệm tình yêu tuyệt vời của Ngài trên cuộc đời con. Con cầu nguyện, 
trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men. 

Tĩnh nguyện hằng ngày - oneway.vn 
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Bốn chủ đề chính của Giáng Sinh là hy vọng, yêu thương, vui mừng và bình 
an tượng trưng trong bốn cây nến của Mùa Vọng. Hôm nay chúng ta nói đến 
ngọn nến thứ tư, ngọn nến bình an. Trước khi giáng sinh, Chúa Giê-xu được gọi 
là Chúa Bình An hay Vương Tử Hòa Bình. Trong đêm Giáng Sinh đầu tiên, 
thiên thần đã hát: 

Vinh Danh Thiên Chúa trên cao, 

Hòa bình dưới đất, ơn ban cho người (Phúc Âm Lu-ca 2:14) 

Bình an hay hòa bình là điều con người cần hơn cả để sống. Bình an nói đến 
bình an trong tâm hồn. Bình an trong tâm hồn sẽ giúp chúng ta đối diện với mọi 
hoàn cảnh trên đời dễ dàng và vui sống. Nhưng làm thế nào để có bình an trong 
tâm hồn? Chúng ta không thể tự tạo bình an trong tâm hồn bằng cố gắng riêng 
của mình nhưng cần có một sức mạnh từ trời. Tôi nói sức mạnh từ trời vì nguyên 
nhân của những bất an trong tâm hồn là vì chúng ta không có mối tương giao 
tốt đẹp với Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng chúng ta. 

Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta và giữa chúng ta với Ngài phải có mối 
tương giao tốt đẹp hài hòa thì chúng ta mới có bình an. Thánh Augustine sau 
bao nhiêu năm sống với bất an trong tâm hồn, ông đã tìm đến với Chúa để tìm 
được bình an trong tâm hồn và ông đã cầu nguyện: 
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Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho chính Chúa cho nên linh hồn 
của chúng con sẽ không bao giờ được an nghỉ cho đến khi chúng con an nghỉ 
nơi Chúa! 

“Linh hồn của chúng con sẽ không bao giờ được an nghỉ cho đến khi chúng 
con an nghỉ nơi Chúa!” Thật đúng như vậy, vì Thiên Chúa đã tạo dựng chúng 
ta cho nên chúng ta chỉ có thể an nghỉ nơi Chúa. Không an nghỉ nơi Chúa thì 
tâm hồn chúng ta sẽ không bao giờ được an nghỉ. Nguyên nhân chính khiến cho 
giữa Chúa với chúng ta có một khoảng cách, đó là tội lỗi. Tội lỗi là bất cứ điều 
gì bất khiết ngăn chận mối giao hòa giữa chúng ta với Thiên Chúa. Thật ra, 
chính thái độ coi nhẹ Thiên Chúa, không công nhận thẩm quyền của Thiên Chúa 
trong đời sống đã đẩy chúng ta xa Thiên Chúa, khiến cho tâm hồn bất an. Kinh 
Thánh dạy: 

Những kẻ ác chẳng bao giờ được bình an (Tiên tri 48:22) 

“Kẻ ác” không nhất thiết là người làm điều gian ác nhưng là bất cứ người 
nào không làm theo lời dạy của Thiên Chúa, không đi theo đường lối của Ngài, 
sống bên ngoài sự dẫn dắt của Chúa. Không nhất thiết làm điều gian ác mới là 
tội, nhưng sống không đúng với mục đích của Thiên Chúa, đó cũng là tội. Vì 
vậy, để có bình an trong tâm hồn, trước hết chúng ta chúng ta cần có bình an với 
Thiên Chúa, nghĩa là giữa Chúa với chúng ta phải có một mối tương quan tốt 
đẹp. Chúa Giê-xu đã giáng sinh để tạo mối tương quan tốt đẹp đó. Kinh Thánh 
dạy: 

Ngài là sự bình an của chúng ta (Thư Ê-phê-sô 2:14) 

Chúa Giê-xu là sự bình an của chúng ta nghĩa là Chúa Giê-xu đã bắc nhịp 
cầu ngăn cách giữa Thiên Chúa với con người vì tội lội. Tội lỗi phải có án phạt 
và Chúa Giê-xu đã giáng sinh nhận chịu án phạt đó thay cho chúng ta. Kinh 
Thánh dạy: 

Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm tế lễ chuộc tội 
chúng ta (Thư I Giăng 4:10) 

Chúa Giê-xu được gọi là “tế lễ chuộc tội chúng ta” nghĩa là Chúa Giê-xu hy 
sinh mạng sống của Ngài trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta. Chúa chết 
thay cho chúng ta. Chúa nhận chịu án phạt mà lẽ ra chúng ta phải chịu. Đó là 
chiếc cầu bình an Thiên Chúa đã thiết lập: bình an giữa Đức Chúa Trời và con 
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người. Chiếc cầu bình an đã thiết lập nhưng con người phải bước đi trên chiếc 
cầu ấy thì mới kinh nghiệm được bình an. 

Chúng ta bước đi trên chiếc cầu bình an bằng đức tin của chúng ta, nghĩa là 
chúng ta công nhận rằng Chúa Giê-xu đã giáng sinh  hơn 2 000 năm trước là để 
chịu chết chuộc tội cho mình. Chúng ta công nhận cái chết của Chúa là cho 
chúng ta, vì chúng ta. Chúng ta bày tỏ đức tin đó bằng một lời cầu nguyện như 
sau: 

Lạy Chúa Giê-xu, con cảm ơn Chúa đã giáng sinh để cứu con. Con tin Chúa 
đã chịu chết thay cho con. Xin tha tội cho con và nhận con làm con của Chúa. 

Chỉ cần một lời cầu nguyện ngắn như vậy, Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của 
chúng ta và nhận chúng ta làm con của Ngài. Nếu bạn chưa bao giờ cầu nguyện 
như vậy, xin hãy cầu nguyện như vậy hôm nay để kinh nghiệm sự bình an trong 
tâm hồn mà Thiên Chúa hứa ban cho những ai tin nhận Ngài. 

Một khi đã có bình an trong tâm hồn, chúng ta có thể sống bình an, hài hòa 
với người chung quanh. Mối tương giao giữa chúng ta với người chung quanh 
sẽ trở nên tốt đẹp. Điều nầy bắt đầu từ trong gia đình, sẽ lan đến cộng đồng, xã 
hội và rồi cả thế giới sẽ có thể sống trong bình an. 

Một bài hát Giáng sinh mà tôi rất thích, có lời như sau: 

Cầu sao cho có bình an trên trần gian nầy và xin bình an đó bắt đầu từ 
chính tôi! 

Vâng, bình an sẽ không có được nếu bình an đó không bắt đầu từ mỗi chúng 
ta. Bình an với Đức Chúa Trời, bình an với bản thân và bình an với Đức Chúa 
Trời. Chúa Giê-xu giáng sinh là để con người có bình an, nhưng chúng ta phải 
tiếp nhận bình an đó vào lòng với đức tin nơi Chúa Giê-xu, Đấng được gọi là 
Chúa bình an! 

Cầu sao cho có bình an trên trần gian nầy và xin bình an đó bắt đầu từ chính 
tôi! 

Mục sư Nguyễn Thỉ 
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành 
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Món Quà Thật  

Trong Mùa Giáng Sinh 
 

 

Tối nay ông Thanh phải đi mua quà Giáng Sinh cho gia đình. Ông có vợ và 
ba con, ông định mua cho mỗi người một món quà thật đặc biệt trong mùa Giáng 
Sinh này vì năm nay ông có việc làm tốt, lương hậu. Ông Thanh chen chân với 
đám đông, đi hết hàng quần áo đến hàng đồ chơi, sang hàng mỹ phẩm rồi trở lại 
hàng đồ gia dụng. Đi gần một tiếng đồng hồ thì ông bắt đầu thấy bực bội vì 
không chọn được một món quà nào cho ai cả. Lý do không phải là vì không có 
những món hàng vừa ý nhưng vì có quá nhiều món có thể mua làm quà nhưng 
ông không biết vợ con thích cái gì hay cần điều gì. Thì ra lâu nay vì quá bận rộn 
với công việc, với bạn bè, ông không có thì giờ gần gũi với gia đình nên bây giờ 
ông chẳng biết người nào muốn gì hay cần gì. Cuối cùng vì đã trễ, và không còn 
ngày nào khác để đi mua sắm nữa, ông Thanh chọn đại một vài đồ chơi và vài 
món đồ dùng trong nhà rồi ra về. 

Hôm đó chị Mai cũng đi mua quà Giáng Sinh cho gia đình nhưng hoàn cảnh 
chị thì khác. Chị biết rõ chồng chị và các con cần gì nhưng với số tiền quá giới 
hạn, chị đi mãi mà cũng chưa mua được những gì chị muốn mua cho người thân 
yêu. Chị cảm thấy lo lắng, bồn chồn trong lòng vì hôm nay là dịp cuối cùng để 
đi mua quà Giáng Sinh. 

 

Quý vị thân mến, có lẽ mấy hôm nay hay mấy tuần nay quý vị cũng mang 
tâm trạng lo lắng, bồn chồn như ông Thanh và chị Mai mà chúng tôi vừa nói 
đến. Quý vị muốn mua quà Giáng Sinh cho người thân, cho bạn bè nhưng không 
biết mua cái gì cho thích hợp, cho đúng với nhu cầu. Cũng có thể chúng ta biết 
người thân cần gì nhưng vì hoàn cảnh chúng ta không mua được và điều đó cũng 
khiến ta áy náy không vui. 
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Mỗi lần Giáng Sinh về mọi người hối hả, bận rộn lo mua quà tặng nhau. Để 
rồi khi trao đổi quà chúng ta được gì? Có lẽ là được những món quà không vừa 
ý, chúng ta xếp vào một góc, hoặc được những món quà đẹp nhưng không cần 
thiết, chúng ta cất vào tủ không biết bao giờ sẽ dùng đến, chúng ta cũng nhận 
được những món quà vừa ý, thiết thực, nhưng niềm vui hay sự hữu ích món quà 
đó mang lại cho ta kéo dài được bao lâu? 

Mỗi năm một lần trong mùa Giáng Sinh chúng ta tặng quà cho nhau, đó là 
điều tốt nên làm nhưng có lẽ chúng ta không nên xem việc trao đổi quà trong 
mùa Giáng Sinh quá quan trọng, đến nỗi chúng ta phải mất quá nhiều thì giờ và 
tiền bạc cho việc quà cáp. Có người quá lo lắng đến nỗi thần kinh căng thẳng, 
mất ăn, mất ngủ; có người phải mang nợ vì mua quà Giáng Sinh! 

Trong mùa lễ mừng Chúa Giáng Sinh chúng ta thường tặng quà cho nhau 
để bày tỏ lòng yêu thương quý mến đối với nhau. Tục lệ tốt đẹp này có lẽ đã bắt 
nguồn từ mùa Giáng Sinh đầu tiên, khi các nhà thông thái đi theo vì sao sáng để 
tìm Chúa Hài Đồng và khi gặp Ngài họ đã dâng cho Ngài những lễ vật đặc biệt. 
Thật ra Giáng Sinh luôn luôn đi đôi với quà tặng vì mùa kỷ niệm Chúa Giáng 
Sinh là mùa của tình thương và quà tặng. Tình thương đó là tình thương lớn của 
Thiên Chúa đối với con người và món quà đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con của 
Thiên Chúa. Thánh Kinh cho biết, vì thương yêu con người tội lỗi mà Đức Chúa 
Trời đã ban cho con người món quà lớn nhất, quý nhất của thiên đàng, đó chính 
là Con của Ngài, là Thiên Chúa Ngôi Hai. 

Chúa Giê-xu, Con của Đức Chúa Trời đã đến trần gian qua trinh nữ Ma-ri. 
Ngài xuống trần làm người để cứu con người chúng ta ra khỏi tội lỗi và đó là ý 
nghĩa của hai chữ Giáng Sinh. Dù chúng ta có biết rõ ý nghĩa của lễ Giáng Sinh 
hay không, mỗi khi chúng ta nói đến hai chữ Giáng Sinh là chúng ta nói đến sự 
kiện lịch sử đã xảy ra gần hai ngàn năm trước, tức là nói đến biến cố Thiên Chúa 
sinh ra làm người, chịu chết để cứu người và để ban cho con người sự sống vĩnh 
cửu. 

Chúa Cứu Thế Giê-xu là món quà chính của lễ Giáng Sinh, vì thế nếu Giáng 
Sinh này chúng ta nhận được nhiều quà của nhiều người, nhưng chưa tiếp nhận 
Chúa Cứu Thế vào cuộc đời mình, nghĩa là chưa tiếp nhận món quà lớn của 
Thiên Chúa, là chúng ta còn thiếu, còn thiệt thòi rất nhiều. Có thể nói là chúng 
ta chưa thật sự hiểu Giáng Sinh là gì và chưa thật sự vui hưởng Giáng Sinh. 
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Vì lý do đó, để ngày mừng Chúa Giáng Sinh thật sự có ý nghĩa, chúng tôi 
ước mong và kính mời quý vị trong mùa Giáng Sinh này, dành thì giờ đến nhà 
thờ để chiêm ngưỡng Chúa Hài Đồng, để nghe câu chuyện Giáng Sinh từ trong 
Kinh Thánh, hầu chúng ta thấy rõ món quà vô giá Thiên Chúa đã ban cho chúng 
ta và sẵn sàng tiếp nhận món quà đó trong mùa Giáng Sinh này. Bao nhiêu triệu 
người trên thế giới đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế, món quà vô giá của Giáng Sinh, 
chính chúng tôi cũng đã tiếp nhận món quà đó. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa 
Cứu Thế và mời Ngài ngự vào cuộc đời mình, chúng ta sẽ kinh nghiệm được 
niềm vui và bình an tuyệt vời, là điều không món quà nào trên đời này, cũng 
không một người nào trên đời này có thể đem đến cho chúng ta. 

Chúa Cứu Thế Giê-xu tuyên bố: “Ta là Con Đường, là Chân Lý, là Sự Sống. 
Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Cha” (Phúc Âm Giăng 14:6). 
Chúa cũng nói: “Ta để bình an lại cho các con, ta ban bình an ta cho các con, ta 
ban cho các con bình an chẳng phải như thế gian cho, lòng các con chớ bối rối 
và đừng sợ hãi” (Phúc Âm Giăng 14:27). “Ta đã đến hầu cho chiên được sống 
và được sự sống sung mãn. Ta là người chăn hiền. Người chăn hiền vì chiên hy 
sinh mạng sống” (Phúc âm Giăng 10:10-11). Ngày hôm nay quý vị có đầy đủ 
mọi tiện nghi trong đời sống, đầy đủ vật chất hơn bao nhiêu người trên thế giới, 
nhưng quý vị có bình an không, đời sống quý vị có sung mãn, tức là có tràn đầy 
niềm vui và ý nghĩa không? Chúng ta sẽ không thể sống thỏa vui và an bình cho 
đến khi nào chúng ta tiếp nhận Chúa, để được Chúa tha thứ tội và được Ngài 
dìu dắt trên đường đời, như con chiên nhỏ sống trong sự bảo bọc, dẫn dắt của 
người chăn. 

Ngoài món quà của mùa Giáng Sinh đầu tiên là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đức 
Chúa Trời cũng đã ban cho chúng ta nhiều món quà quý giá khác trong đời sống 
mà nhiều khi vì bận rộn, vì ích kỷ, vì vô tình hoặc vì quên ơn Chúa, chúng ta đã 
bỏ bê những món quà đó và không chăm sóc quý trọng nữa. Chúng tôi muốn 
nói đến sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Cha mẹ sinh ra ta nhưng 
Đấng Tạo Hóa là nguồn của sự sống đã ban cho chúng ta sự sống, hơi thở. Ngài 
cũng ban cho chúng ta sức khoẻ, tài năng, óc khôn ngoan, v.v… để chúng ta sử 
dụng trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta phải quý sự sống và thân thể, chăm 
sóc, gìn giữ và đừng phung phí vào những công việc không hữu ích, không chính 
đáng. 



 

11 
 

Một món quà khác mà Chúa ban cho con người chúng ta là gia đình. Cha 
mẹ, anh em, chị em, vợ chồng, con cái là những người Chúa ban cho chúng ta 
để chúng ta được sống trong tình thương yêu. Những tình thương yêu, những 
mối dây ràng buộc đó là món quà của Chúa ban cho để chúng ta không cô đơn, 
để chúng ta san xẻ tình yêu của Chúa cho nhau và đem hạnh phúc cho nhau. Tuy 
nhiên trong một số gia đình, những ràng buộc thương yêu đó đã trở thành như 
là nợ hay là gánh nặng chỉ vì cách người trong gia đình đó đối xử với nhau. Khi 
chúng ta đối xử với nhau thiếu yêu thương, tha thứ; khi chúng ta xem vật chất 
trọng hơn tình người hoặc khi chúng ta ích kỷ, chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình, 
những quan hệ thương yêu Chúa ban sẽ biến thành nặng nề, khó chịu. 

Để tránh tình trạng đáng buồn đó hoặc để sửa lại tình trạng đáng tiếc đó, 
trong mùa Giáng Sinh này, ngoài món quà đã chọn, đã mua, chúng ta hãy tặng 
cho nhau tình thương yêu thật. Nếu người trong gia đình có điều lỗi lầm chúng 
ta hãy tha thứ, nếu chính ta là người có lỗi hãy thành thật nhận lỗi và xin lỗi. 
Nếu lâu nay chúng ta không sống đúng với vai trò của người cha, người mẹ, 
người con hay người vợ, người chồng trong gia đình. Cầu xin Chúa tha thứ 
chúng ta và xin Chúa giúp sức để chúng ta sửa đổi, cải thiện hầu có thể làm trọn 
trách nhiệm hay bổn phận của mình đối với gia đình. 

Và trên hết, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa làm Chủ gia đình chúng ta, 
che chở gia đình chúng ta khỏi sự tấn công của tội lỗi và cám dỗ và giúp mỗi 
người trong gia đình biết sống với nhau theo Lời Chúa dạy: Yêu nhau như Chúa 
đã yêu, tha thứ như Chúa đã tha thứ, và hết lòng hy sinh cho nhau như Chúa đã 
hy sinh cho chúng ta. 

Cầu xin Thiên Chúa ban cho quý vị và gia đình một Giáng Sinh bình an, 
phước hạnh. 

Minh Nguyên 
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành 
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“Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, hi vọng, tình yêu thương; nhưng 
điều cao trọng hơn cả là tình yêu thương” (1 Cô-rinh-tô 13:13). 

 Hội Thánh là những người cùng nhau kết ước với Đức Chúa Trời, trong 
giao ước mới của Chúa Jêsus. Theo giao ước này thì Chúa Jêsus đã chịu chết 
thay cho mỗi người chúng ta, để chúng ta được Đức Chúa Trời tha mọi tội lỗi, 
và ban cho sự sống đời đời. (Giăng 3:16). Nhờ sự sống Đức Chúa Trời ban cho 
chúng ta trong Chúa Jêsus, chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời. Hội 
Thánh là gia đình của Đức Chúa Trời trên đất. Đức Chúa Trời là Cha, còn tất cả 
chúng ta là anh chị em (Ê-phê-sô 2:1-22). 

Vì mối liên hệ trong Hội Thánh là mối liên hệ Cha con và anh chị em trong 
gia đình, nên Kinh Thánh nói giao ước mới trong Chúa Jêsus là giao ước sự 
sống. (Ma-la-chi 2:5; Ma-thi-ơ 26:28; 2 Cô-rinh-tô 3:6; Hê-bơ-rơ 9:15). Là anh 
em ruột thịt thì dù là ai, như thế nào, làm gì, trong cảnh ngộ nào thì vẫn cứ là 
anh em. Cũng vậy, mối liên hệ trong Hội Thánh được xác lập chỉ trong huyết 
giao ước của Chúa Jêsus; không có điều kiện nào khác nữa; không bị chi phối 
bởi điều gì khác. 

Giao ước mới trong Chúa Jêsus ưu việt và độc đáo so với tất cả các tôn giáo 
và các tổ chức xã hội khác. Các cộng đồng xã hội liên kết với nhau dựa trên luật 
lệ, truyền thống. Để được đón nhận, bạn phải đạt được một số những tiêu chuẩn 
nào đó. Khi đã thành viên, bạn phải sống đúng bổn phận, làm tốt trách nhiệm, 
và đóng góp phúc lợi cho cộng đồng, thì bạn mới có quyền lợi và mới nhận được 
sự hoan nghênh, tôn trọng của cộng đồng. Tin Lành của Chúa Jêsus hoàn toàn 
khác. 

- TRƯỚC KHI tin nhận Chúa Jêsus, dù bạn là ai, bạn như thế nào, bạn đã 
từng làm gì thì đối với Đức Chúa Trời, bạn cũng chỉ là một kẻ phản nghịch Đấng 
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Tạo Hóa; một tội nhân chịu sự phán xét của Đấng Chí Cao. Còn đối với Hội 
Thánh bạn chỉ là “người ngoại.” (Rô-ma 1:18; 2:5-6; 5:10,18; Ê-phê-sô 2:11-
12.) 

- TRONG KHI gia nhập Hội Thánh, bạn chỉ cần tin nhận Chúa Jêsus thôi 
chứ không bị đòi hỏi một điều kiện nào khác (Ê-phê-sô 2:8). Tin nhận Chúa 
Jêsus có nghĩa là bạn đã quyết định nhận Đức Chúa Trời là Cha, các tín hữu 
khác là anh chị em (Giăng 1:12-13). Bạn thực hiện quyết định này một cách cá 
nhân, có ý thức, và tự nguyện. Nếu bạn không tự mình quyết định với tâm trí 
sáng suốt, mà chịu áp lực từ người nào hay việc gì đó, thì có thể bạn được xem 
là tín hữu của một hội thánh Tin Lành, nhưng bạn vẫn không phải là thành viên 
trong Hội Thánh thuộc linh, Hội Thánh thật của Đức Chúa Trời. 

- Nếu bạn thật sự tin nhận Chúa Jêsus, thì SAU KHI đã là thành viên trong 
Hội Thánh, dù bạn là ai, bạn như thế nào, bạn có đóng góp được gì hay không 
bạn vẫn nhận được trọn vẹn tình yêu của Cha như mọi đứa con khác, Cha quyền 
năng trên trời sẽ luôn luôn chăm sóc, bảo vệ, dạy dỗ bạn. Cha sẽ làm mọi việc 
để những năm tháng còn lại trên đất này, bạn sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, có 
ý nghĩa. Cha cũng đã dành sẵn chỗ cho bạn trong nhà Cha, Thiên Đàng vinh 
hiển đời đời. (Rô-ma 8:1-2; 12-17; 28-39; Giăng 14:2-3; 17:15-19,22). 

Vậy, điều gì là quan trọng nhất, là giá trị cốt lõi của Hội Thánh. Đối với gia 
đình của Đức Chúa Trời trên đất, TÌNH YÊU là quý trọng nhất (Mác 12:28-34). 
Chính tình yêu bày tỏ trong sự hi sinh của Chúa Jêsus đã liên hiệp mỗi người 
chúng ta với Đức Chúa Trời, và nối kết chúng ta với nhau (Ô-sê 11:4; Giăng 
12:32; 17:23-26; Cô-lô-se 3:14). Không yêu thương thì không thể nào nhận biết 
Đức Chúa Trời và kinh nghiệm tình huynh đệ trong gia đình của Đức Chúa Trời 
(1 Giăng 4:7-21). Duy chỉ tình yêu mới có giá trị vĩnh cửu (1 Cô-rinh-tô 
13:8,13). Vì vậy, mọi việc chúng ta làm mà không bởi tình yêu thì không có giá 
trị gì (1 Cô-rinh-tô 13:1-3). Còn một việc gì làm bởi tình yêu trong Chúa Jêsus, 
dù việc rất nhỏ như là mời người nghèo hèn một ly nước lạnh, cũng đem lại giá 
trị đời đời (Ma-thi-ơ 10:42). Hội thánh nào có mọi thứ trên đời này, mà không 
có tình yêu, thì hội thánh đó chỉ là một tổ chức tôn giáo thôi. Còn hội thánh có 
tình yêu thì sẽ phát triển được đức tin, hi vọng, và sẽ sống mạnh trong mọi hoàn 
cảnh (1 Cô-rinh-tô 13:13). 

Võ Minh Hùng  - oneway.vn 



14  

 

 

Tình yêu hay nhẫn nại, nhân từ, tình yêu chẳng ghen tị, khoe mình hay kiêu 
căng.1 Cô-rinh-tô 13:4 (BDY). 

Khi sứ đồ Phao-lô viết thư cho tín hữu tại Cô-rinh-tô, ông nói đến một loại 
tình yêu mà họ chưa thấu hiểu, đó là tình yêu đến từ ân sủng của Chúa. Khác 
với tình yêu của trần gian, tình yêu chân chính quan hệ nhiều đến cách ứng xử 
hơn là tình cảm, hành động hơn là cảm xúc. 

Sau khi nói đến nhẫn nại, ông bảo: Tình yêu chân chính không khoe mình. 
Khoe khoang là một tính khí của trẻ con, nhưng người lớn phát triển tính khí đó 
khi càng lớn tuổi và cho rằng không ai bằng mình cả. Khoe khoang chưa hẳn là 
một tội phạm, nhưng là một tính xấu làm hại cho hòa khí giữa những người bạn, 
và có thể gây tổn hại cho công việc Chúa. Tình yêu chân chính khi được Chúa 
hỗ trợ, sẽ không nghĩ nhiều về chính mình và những gì thuộc về mình, nhưng 
hết lòng yêu Chúa và nghĩ đến nhu cầu của người khác, vì vậy mà phải gạt bỏ ý 
nghĩ khoe khoang hơn người. Ta làm được điều gì là nhờ ơn Chúa ban chứ 
không phải khôn ngoan của mình. Đó chính là ý nghĩ làm cho người có tình yêu 
chân chính và trưởng thành trong đức tin bớt khoe khoang. 

Khoe khoang dính liền với kiêu ngạo. Tình yêu chân chính đã tránh khoe 
khoang, thì tất nhiên cũng không thể khinh người và coi thường người khác. 
Nếu mọi ân tứ và khôn ngoan đều từ Cha ban xuống thì không ai có quyền khoe 
khoang và kiêu ngạo. 

Sứ đồ Phi-e-rơ dạy: “Cũng vậy, các thanh niên hãy thuận phục các trưởng 
lão. Mọi người hãy mặc lấy sự khiêm nhường mà đối đãi với nhau; vì Đức Chúa 
Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Vậy, hãy 
hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích 
hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên.” (1 Phi-e-rơ 5:5-6). 

hoithanhvuonnhoaz.com 
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Con người là mão miện trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Vĩ đại và 
tuyệt vời hơn những vì sao trong vũ trụ là kỳ quan của chính con người. Trước 
hết, hãy nhìn vào cơ thể của chúng ta và xem Chúa đã tạo ra chúng một cách 
tuyệt vời như thế nào. 

Các bác sĩ nói với chúng ta rằng não người có 30 tỉ tế bào thần kinh, mỗi tế 
bào hoạt động với điện thế gần 1/10 vôn. Những người trên 35 tuổi mất đi 1000 
tế bào thần kinh này mỗi ngày - và những tế bào này không bao giờ được thay 
thế. Tuy nhiên, các chức năng chính của não vẫn tiếp tục cho đến cuối cuộc đời 
- mặc dù có một chút mất mát trong  độ nhạy cảm của năm giác quan. 

Bạn có biết, mỗi con mắt của chúng ta có 130 triệu thanh nhỏ để nhận ra 
màu đen trắng và 7 triệu tế bào hình nón để nhìn nhận màu sắc? Chúng được 
kết nối với não bởi 300.000 sợi thần kinh. Mắt người có thể tiếp nhận 1,5 triệu 
tin nhắn đồng thời! Để nhân đôi chức năng của một con mắt, về mặt cơ học, cần 
250.000 máy thu và phát truyền hình! 

Hãy xem xét tai! Dây thần kinh thính giác chỉ dài 3/4 inch và có đường kính 
bằng một chiếc bút chì thông thường. Nhưng nó có 30.000 mạch điện bên trong. 
Nếu chúng ta so sánh tai người với chiếc đàn piano, trong khi bàn phím đàn 
piano có 88 phím, bàn phím của tai trong của chúng ta có khoảng 1100 trong 
cùng dải tần số. Nói cách khác, nó rất nhạy, nó có thể chọn 12 âm khác nhau 
giữa hai phím bất kỳ trên piano. 

Bây giờ hãy nhìn vào trái tim và các mạch máu. Chúng ta thường không 
nghĩ đến chúng cho đến khi chúng gây cho chúng ta một số rắc rối! Nhưng trái 
tim mà Chúa đặt trong cơ thể chúng ta đập 40 triệu lần mỗi năm, không cần bôi 
trơn và không cần nghỉ dưỡng. Ngay cả khi bạn không nhận ra điều đó, nhưng 
trái tim của bạn đã đập trong cơ thể 100.000 lần vào ngày hôm qua, bơm máu 
qua 100.000 km mạch máu từ đầu đến chân của bạn. Cơ thể của bạn cũng đã 
sản xuất hơn 172 tỉ tế bào hồng cầu chỉ trong ngày hôm qua để thay thế các tế 
bào bị hư hỏng và hao mòn? Đó không phải là một điều kỳ diệu khi bạn còn 
sống ngày hôm nay! 
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Bây giờ xem xét các tuyến. Tuyến giáp trong cơ thể chúng ta chỉ cần 1/500 
gam iốt mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu bạn thiếu số lượng siêu nhỏ đó khi bạn còn 
nhỏ, bạn chắc chắn sẽ bị chậm phát triển trí tuệ! 

Tuyến yên( bài tiết đờm dải) thậm chí còn tuyệt vời hơn. Lượng hormone 
sản xuất hàng ngày của nó chỉ nặng một phần triệu gam. Tuy nhiên, ngay cả một 
sự giảm nhẹ sản lượng này ở một người, trong những năm trưởng thành, cũng 
sẽ khiến người đó trở nên bất thường về thể chất và tinh thần! 

Lý do chúng ta khỏe mạnh ngày nay là bởi vì hoạt động phức tạp của cơ chế 
cơ thể của chúng ta đã quá hoàn hảo. 

Quả thật như một người viết trong Kinh Thánh đã nói: "Ôi Chúa ơi, con sẽ 
ngợi khen Ngài, vì con được tạo ra một cách kỳ diệu!". Việc xây dựng cơ thể 
con người và sự cân bằng hoàn hảo mà Chúa đã hoạch định trong đó quả thực 
rất đáng kinh ngạc. Tất nhiên, một số điều kỳ diệu được tìm thấy trên cơ thể con 
người cũng được tìm thấy trong cơ thể của động vật. 

Nhưng sau đó, con người có một hồn bên trong cơ thể của mình. Một hồn 
cấu thành nên nhân cách của anh ta và bao gồm tâm trí, tình cảm và ý chí của 
anh ta -- một tâm trí suy nghĩ và lý luận, tình cảm khiến chúng ta cảm thấy và 
sức mạnh ý chí cho phép chúng ta đưa ra quyết định. Động vật có não, nhưng 
không thể suy luận. Con người có thể suy nghĩ, viết suy nghĩ của mình ra văn 
bản và do đó truyền lại kiến thức của mình cho thế hệ tương lai -- điều mà loài 
vật không bao giờ có thể làm được. (Các loài chim vẫn làm tổ giống như tổ tiên 
của chúng đã làm cách đây hàng nghìn năm). Trí tuệ của con người là một phần 
của hình ảnh Đức Chúa Trời bên trong con người. Đó là một chút nhỏ của trí 
thông minh tối cao được tìm thấy trong Chúa. 

Nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa đối với con người. Con người không chỉ 
có một cơ thể tuyệt vời và một hồn tuyệt vời mà thôi. Anh ấy có thứ gì đó sâu 
sắc và tuyệt vời hơn cả thể xác và hồn – một tâm linh. Điều này phân biệt con 
người với tất cả các tạo vật còn lại trên trái đất. Tâm linh này trong phần sâu 
thẳm nhất của con người chúng ta cho chúng ta biết rằng có một Đức Chúa Trời 
- Đấng Tối cao mà chúng ta phải chịu trách nhiệm về mặt đạo đức. Không chỉ 
những điều kỳ diệu của cõi sáng tạo mới dạy chúng ta rằng có một Đức Chúa 
Trời. Tâm linh bên trong chúng ta cũng nói với chúng ta điều tương tự. 
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Không phải nền văn minh hay nền giáo dục dạy chúng ta rằng có Đức Chúa 
Trời. Thậm chí nó không phải là tôn giáo. 

Nếu bạn đến thăm những người không văn minh trong rừng rậm của thế 
giới này, bạn sẽ thấy ngay cả trong số những kẻ man rợ đó cũng có cảm giác về 
Đức Chúa Trời. Họ tôn thờ vật này hay vật kia vì có một tâm linh bên trong họ 
nói với họ rằng có một Đấng tối cao mà họ phải chịu trách nhiệm về hành động 
của mình. Họ có một lương tâm bên trong, và nó kết tội họ khi làm điều sai trái. 

Không có con vật nào có cảm giác tội lỗi bẩm sinh như vậy. Bạn có thể huấn 
luyện một con vật cảm biết tội lỗi; nhưng không con vật nào tự động cảm thấy 
tội lỗi. Chỉ con người mới cảm thấy tội lỗi về mặt đạo đức, bởi vì chỉ có một 
mình anh ta có tâm linh và lương tâm. Đây là lý do tại sao trên khắp thế giới 
mọi người đều có một số hình thức tôn giáo. Nhưng bạn không bao giờ bắt gặp 
một con khỉ theo tôn giáo hoặc một con chó thích tôn giáo! 

Con người được tạo ra cho một cái gì đó vượt quá tuổi thọ của mình trên 
trái đất. Đức Chúa Trời đã đặt trong mỗi chúng ta một niềm khao khát về một 
điều gì đó cao cả hơn và vĩ đại hơn những gì chúng ta có thể có được trên trái 
đất. 

Con người là một sinh vật của cõi vĩnh cửu. Các nhà tiến hóa có thể nói rằng 
không có sự khác biệt giữa con người và động vật. Tuy nhiên, ở mọi quốc gia, 
luật pháp đều công nhận rằng giết một em bé là một tội ác lớn hơn nhiều so với 
việc giết một con voi. Một con voi có thể to lớn, nhưng một em bé nhỏ quý hơn 
nhiều vì nó được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Con người là mão 
miện trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Con người được tạo ra để có mối 
tương giao với Đức Chúa Trời. 

Zac Poonen. Ấn độ 
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Góc thiếu nhi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên Nguyễn 

Các em nhỏ có biết các nhà thông thái đã dâng lễ vật gì 
cho Chúa Jêsus không? 

Hãy tìm các món quà mà họ đã mang đến nhé! 

Sau khi tìm được các em dùng hình vẽ                    
nối mỗi món quà tương ứng với mỗi nhà thông thái nha. 

 

? 
? ? 



 

19 
 

TỔNG KẾT ĐỐ KINH THÁNH NĂM 2021 

 

Hạng I  - đồng hạng : Tân Nguyên, chị Bảy, cô Mỹ Dung: 49 điểm 

    Cô Kim Trang: 48 điểm  

    Cô Huê: 9 điểm 

Chúng tôi xin cảm ơn sự tham gia của quý vị trong suốt một năm qua. 
Số báo này, chúng tôi chỉ tổng kết điểm cả năm 2021. 
Xin hẹn quý vị số báo năm mới 01-02.2022  
Kính chúc quý vị mùa giáng sinh nhiều niềm vui và đầy ơn phước Chúa ! 

 
Đáp án đố Kinh Thánh số 81  

1. Các ân huệ, tha thứ, chữa lành, cứu chuộc, sự nhân từ và sự thương xót 

Thi thiên 103: 2-4 

2. Ê-sai 44: 6 

3. Chúa hỏi Gióp, Gióp 38:4 

4. Tiên tri Giê –rê –mi.   Giê –rê-mi 1: 4-5 

5. Giê –rê –mi 32: 26 
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Tiểu Sử Thánh Ca:  

Hương Nhạc Sao Mơ 
 

Một buổi tối gần cuối năm 1967, trong phiên tuần canh với một người bạn 
mới quen cùng khóa trong trại nhập ngũ, chúng tôi chống “ba-toong” đi khắp 
khu vực trách nhiệm, kiểm soát lính canh và an ninh đồn trại. 

Đêm ấy trăng thanh gió mát, bầu trời đầy sao; hai anh em chúng tôi vừa đi 
vừa bàn chuyện thi văn âm nhạc. Chúng tôi là một cặp tương phản về hình vóc: 
anh bạn tôi cao lêu nghêu, còn tôi thuộc thành phần thấp nhất trong đại đội; 
nhưng ngược lại, chúng tôi trở thành bạn tâm giao rất nhanh là nhờ ở duyên thi 
nhạc. 

Đêm hôm ấy chúng tôi mạn đàm về bản nhạc Ngậm Ngùi, thơ Huy Cận, 
Phạm Duy phổ nhạc. Chỉ qua một vài câu trao đổi, chúng tôi đã thấy mình thật 
tương đắc. Khi ấy nhìn lên bầu trời đầy sao, với hương đêm lạnh mát cận mùa 
Giáng Sinh, tôi buột miệng xuất khẩu: 

“Một đêm có vì sao soi sáng, 
“Trời thơ ý nhạc dâng lai láng… 

Anh bạn tôi khen, “Hay quá, thế ra anh cũng làm nhạc được đấy!” 

Sau vài lời tâm sự, tôi biết anh bạn tôi là một tín hữu Công giáo, yêu thích 
và có năng khiếu âm nhạc, nhất là về nghệ thuật ca diễn. Đơn vị đã mấy lần 
được thưởng thức những bài diễn ca của anh, đặc biệt nhất là bài Trấn Thủ Lưu 
Đồn. Với que gậy trên tay, với giọng hát truyền cảm đầy thi tính, với di động 
tiến thoái khi nhịp nhàng khi dũng mãnh, anh đã hút hồn khán giả vào tài dàn 
cảnh ca diễn của anh. 

Tôi tiếp tục khai triển bài hát với sự góp ý của anh. Khi buổi tuần canh gần 
chấm dứt cũng là lúc tôi đã dàn xong bố cục của ca khúc trên. Tôi ghi vội ý nhạc 
đã đúc kết của bài hát vào trí nhớ vì sợ quên, định tâm khi có thì giờ sẽ viết lại 
trên giấy. Dù vậy cũng phải mất vài năm sau đó tôi mới hoàn tất cả nhạc và lời 
của bài hát. 
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Tôi cũng dành khá nhiều thì giờ đặt tựa đề cho bài hát. Tôi muốn dùng bốn 
chữ dựa trên ý lời ca đặt một tên độc đáo cho bài hát để không thể lẫn lộn với 
bất cứ một bài nào khác. Sau cùng tôi đã chọn Hương Nhạc Sao Mơ làm đề tựa 
cho bài hát. 

Vào lúc ấy, tôi đang ở ngã rẽ cuộc đời khi phải nhập ngũ đương thời mơ 
mộng và si mê cung nhạc; do vậy tôi đã chọn tên người viết nhạc là Cung Mơ 
và tên người viết lời thơ là Nam Á, bút hiệu của anh bạn tôi. Hai bút hiệu này 
được dùng duy nhất có một lần với bản nhạc này, nên nhiều người không biết 
bản nhạc này là do tôi viết. 

Tôi đem “khoe” bài hát mới với một số bậc đàn anh và bạn hữu thân mến 
như chị Vĩnh Phúc, anh Vũ Đức Nghiêm, anh Nguyễn Văn Thanh là trưởng nam 
của Mục sư Nguyễn Văn Vạn, v…v…  Chị Vĩnh Phúc rất thích bài hát và đề 
nghị sửa hai chữ “xòe tung” thành “nhẹ lay” trong câu: 

“Một đêm các thần binh bay lướt, 
“Nhẹ lay áo choàng nhung tha thướt… 

Chị Vĩnh Phúc sửa có hai chữ mà làm tăng hẳn vẻ trang trọng và quý phái 
của bài hát! 

Anh Vũ Đức Nghiêm rất thích các câu: 

“Đôi mắt long lanh ngời muôn ánh sao đêm, 
“Vương tóc chân mây, môi ca khúc nhạc êm… 

Anh Nghiêm nói những câu này vẽ nên hình ảnh rất hay, rất đẹp, và rất lạ, 
nhất là những chữ “vương tóc chân mây.” 

Anh Nguyễn Văn Thanh đã ngồi lại với tôi để bàn việc soạn hòa âm cho bài 
hát. Tôi có đề nghị một vài biến điệu cho phần phụ đệm theo lối hòa âm đa điệu 
(polyphonic). Sau cùng anh Thanh đã viết thành hòa âm cho ba giọng nữ. 

Ở Việt Nam, lúc đầu bài hát chỉ được trình bày đơn ca như là một biệt thánh 
ca trong vài chương trình Giáng Sinh, và dù sau những chương trình đó cũng có 
khá nhiều người đến xin nhạc bản, Hương Nhạc Sao Mơ khi ấy vẫn còn ít được 
biết tới. Thế nhưng sau khi anh Nguyễn Văn Thanh viết hòa âm và cho trình bày 
tam ca ba giọng nữ tại Hội Thánh Bàn Cờ nơi anh làm ca trưởng vào lễ Giáng-
Sinh năm 1974, ca khúc này đã được nhiều người ưa chuộng và trở nên thịnh 
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hành rất nhanh. Sau đó những ban hợp ca của Đoàn Học Sinh Sinh Viên Tin 
Lành, Ban Phát Thanh Tin Lành, và dần dần các hội thánh vùng Sài Gòn cũng 
xử dụng. Chị Vĩnh Phúc cho biết năm 1975 và sau 1975, chị em Hồng Yến, Tố 
Hoa, Huỳnh Hoa hát tam ca bài này tại nhiều hội thánh trong mùa Giáng Sinh, 
các nhóm khác cũng có hát tại hội thánh của họ nữa. 

Tại Hoa Kỳ, Hương Nhạc Sao Mơ đã được trình bày lần đầu tại Hội Thánh 
Alliance tại White Plains, New York vào Noel tị nạn đầu tiên năm 1975, do Mục 
sư Nguyễn Văn Vạn chủ lễ. Mục sư Vạn nói: “Cái tựa-đề này dịch khó lắm 
nhe… Hương Nhạc Sao Mơ… The Fragrance of Music in…” Cuối-cùng ông 
chọn The Scene of Christmas làm tựa đề Anh ngữ của bản nhạc và cho in vào 
chương trình. Trong mùa Giáng Sinh năm 1975, có thể cũng có một số hội thánh 
tại Cali xử dụng bài hát này, vì khi ấy bài hát đã trở nên khá phổ thông trong 
cộng đồng những hội thánh tị nạn Việt Nam. 

 
                Hình bìa CD Hương Nhạc Sao Mơ do Văn Phẩm Nguồn Sống phát hành 

 

Vào năm 2000, tình cờ đọc một bản tin Cơ Đốc, thấy Văn Phẩm Nguồn 
Sống có xuất-bản CD Hương Nhạc Sao Mơ, tôi nghĩ trong CD đó phải có bản 
nhạc của mình viết, vì rất khó có thể có được người nào đó viết một bài hát với 
tựa đề trùng hợp y chang với tựa đề độc đáo Hương Nhạc Sao Mơ của tôi. Vì 
vậy tôi đặt mua thử xem sao. Đến khi CD tới, đúng như tôi đoán, Văn-Phẩm 
Nguồn Sống đã chọn bài Hương Nhạc Sao Mơ làm ca khúc chủ đề (theme song) 
cho CD ấy. Theo thứ tự trong mục biểu của CD, bài Hương Nhạc Sao Mơ là bài 
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số 8. Phần nhạc đệm khá chỉnh, giọng ca sĩ Tố Hà trẻ trung, đó là ưu điểm của 
bài hát trong CD.  Rất tiếc ca sĩ lại hát sai một số chữ quan trọng trong bài hát, 
như: 

“tăm tối” hát thành “tâm tối” ở câu “Thiên Chúa sinh ra tại hang lừa tăm 
tối.” 
“thần binh” (angels) hát thành “thần linh” (ghosts) ở câu “Một đêm các thần 
binh bay lướt,” 
“ngàn tia” hát thành “đồng tia” ở câu “Ngàn tia chiếu ngời đêm thanh vắng.” 
“đang say giấc” hát thành “đang xây giấc” ở câu “Bên Chúa Ngôi Hai đang 
say giấc tuyệt vời!” 
“máng chiên thô” hát thành “máng chiên thơ” ở câu “Trong máng chiên thô, 
đêm xưa Chúa vào đời.” 

 
Viết xong tại Houston, Texas 

Ngày 25/12/2012 
Lưu Văn Hồng 
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TIN TỨC : 

Lễ Dâng Con 

- Chúa Nhật 14.11.2021 tại Aarau : 
Chị Đặng Minh Nhật dâng cháu 
Johanna Aurora Atanassoff) 

 

 

           

           THÀNH VIÊN MỚI 

Tạ ơn Chúa đã ban cho Anh Chị Andreas Saier & Thúy Vi bé trai đầu lòng 
Felix Saier ngày 23.10.2021 

và Anh Chị Christian Rüttimann & Hồng Hưng bé gái đầu lòng Yasmin 
Daisy Rüttimann ngày 03.11.2021. 

 

Cầu xin Chúa ban đầy Ơn Sức Thiêng cho các cháu bé lớn khôn trong đường 
lối của Chúa ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liên Lạc:               Nhóm Sức Mới - Tel: 079 609 62 59 

                                E-mail: sucmoi@ymail.com 

                                www.facebook.com/sucmoi 
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Địa điểm thờ phượng Chúa hằng tháng tại từng khu vực : 
Lausanne : Paroisse réformée de St. Jacques, Avenue du Léman 26, 1005 Lausanne. 
Genève    : Paroisse protestante Servette-Vieusseux, Avenue Wendt 55, 1203 Genève. 
Aarau       : Gemeinschaftszentrum Telli, Girixweg 12, 5004 Aarau. 
St. Gallen:  Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Tablat, Lettenstr. 16,  
9008  St. Gallen. 
Lưu ý : ngày và giờ thờ phượng Chúa xin liên lạc với Mục sư: 
Địa chỉ: Mục sư Ngô Bá Tạo, Chemin de la Scierie 45F, 2504 Biel/Bienne.  
Tel. 032 365 33 36                                     Natel: 079-673 44 28      
E-mail: ngobatao@hotmail.com                Trang web: nguon-song.com 


